Geloofd zijt Gij, mijn Heer
door onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen levend mens ontkomen kan.

Zalig zij die uw Heilige Wil volbrengen,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
(Zonnelied van Sint-Franciscus)

Dankbaar om wie zij in Gods heilsplan mocht zijn nemen wij gelovig afscheid van

Zuster Hadewych

(Marie Madeleine Bauters)

van de Zusters van Sint-Franciscus van Opbrakel

Geboren te Huise op 21 oktober 1933.

Aan de Heer toegewijd door de kloostergeloften op 17 maart 1953.

Zij werd in Gods eeuwige liefde opgenomen vanuit het WZC Sint-Franciscus te Opbrakel
op 16 maart 2024, gesterkt door de ziekenzegening.

Dit melden u :

De Algemeen Overste en de Zusters van Sint-Franciscus
Paul (1) en Dina (1) Bauters — Ulens

Paul (1) en Johanna Damiens — Bauters

Hubert (1) en Cecilia Van Der Donckt — Bauters haar broer en zussen

Katrien en Hans Bauters
Pieter, Ruben en Steven Damiens
Wouter, Peter en Stijn Van Der Donckt haar nichtje en neven

De families BAUTERS en MOERMAN

Met speciale dank aan haar huisarts Dr. llse De Cooman
en aan het personeel van het WZC te Opbrakel.

U wordt vriendelijk vitgenodigd op de uvitvaartliturgie
die zal plaats hebben in de kapel van het Klooster,
Sint-Franciscusstraat 2 te Opbrakel op zaterdag 23 maart om 10.30 uur.

De teraardebestelling gebeurt op het kerkhof van Opbrakel.

Een laatste groet kan gebracht worden bij ‘Uitvaartverzorging Geert,
Serpentestraat 1 - 9660 Brakel (Marktplein) na telefonische afspraak (055/42 03 80)

Condoleren kan via www.uitvaartverzorging.be

GEDENK DE OVERLEDENE IN UW GEBED

Rouwadres : Zusters van St.-Franciscus, Kasteeldreef2 9660 BRAKEL (St.-M.-O.)

Uitvaartverzorging Geert - Brakel



