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Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, 
als veel je wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als het leven niet meer jouw leven is, 
dan komt de tijd dat 
het einde goed is.

Lucienne
1930-2025

We onthouden jou zonder woorden,
in de stilte van elk moment.
We onthouden jou, zijn jou verloren
maar weet dat je nog dichtbij ons bent.

De familie wenst iedereen te danken die Lucienne tijdens haar 
laatste levensjaren een bezoekje bracht en haar
met vriendschap, liefde en zorg heeft omringd.

Oprechte dank voor alle woorden van medeleven en steun.



†

Dankbaar omdat we haar zo lang bij ons mochten houden,
voor de vele fijne herinneringen aan de mooie jaren

nemen wij afscheid van

Mevrouw

Lucienne D’haeyer
weduwe van Jules Van Waeyenberge.

Geboren te Nederbrakel op 15 mei 1930
 en overleden in het WZC Sint-Franciscus te Brakel op 29 mei 2025 

gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Volgens de wens van Lucienne heeft het afscheid plaats in beperkte familiekring.
Haar asresten worden aan de natuur toevertrouwd op de begraafplaats van Nederbrakel.

Laat Lucienne verder leven in uw herinneringen.

Ze blijft verder leven in het hart van

Geert & Leen Van Waeyenberge - De Prijck
 Koen Van Waeyenberge
 Jan en Marie-Laure Van Waeyenberge - Verdegem
  Clara
Johan & Martine Van Waeyenberge - Labie
 Niels en Annelies Van Waeyenberge - Wuyts
  Nelle en Elias
 Kevin en Elke Vande Kerckhove - Van Waeyenberge
  Kaily
Johan & Gerda Lepez - Van Waeyenberge
 David Lepez
  Sacha en Patricia, ♥
  Elliott
 Karen Lepez
 Steven Lepez & Alicja Gescinska
  Eliasz, Nathanael en Tadeusz                            haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Delen mee in het verdriet :
               haar broers (+), zus, schoonzus, neven en nichten en de families D’haeyer - Bousard - Van Waeyenberge - D’Haenens

Met dank aan haar huisarts Dr. Soetaert, de thuisverpleging Wit-Gele Kruis, het voltallig personeel van WZC Sint-Franciscus
in het bijzonder de afdeling Kersentuin voor de goede zorgen, liefde en vriendschap.


